
Givers Brugse Metten Paasbivak

Het is zover, onze tweede bivak dit jaar. En niet zomaar één, want we gaan de geschiedenis
herschrijven! Tijd om die Fransozen eens te tonen waar de Vlamingen wel niet tot in staat
zijn! We gaan ons zelf infiltreren in het Franse garnizoen van Jacob van Chatillon, we gaan
verwarring zaaien, chaos creëren en zorgen dat de Fransen van ons graafschap blijven.
Daarom hebben we een kleine buitenpost niet zover van Brugge voorzien. Omdat we
ongezien de stad moeten kunnen binnenvallen, hebben jullie dus ook een stalen ros (fiets)
nodig.

Wat neem je mee?
● Een degelijke fiets die op orde staat!
● Wandelschoenen
● Warme / regen kledij 
● Toilet gerief
● Gamel en bestek
● Drinkbus
● Trekrugzak
● Zaklamp
● Slaapzak & matje
● Zakcentje
● Eventueel box
● Middeleeuwse verkleedkleren
● Je goed humeur😊

Wat nemen we niet mee?
Alcoholische drank! Technologie, drugs, liefjes, huisdieren, bomma, je slecht humeur ☹

Vertrek:
Vrijdag 12 april om 18u aan parking Aard in Aalter.

Wanneer terug?
Zondag 14 april om 15u aan parking Aard in Aalter.

Wat moet dat kosten?
35 euro/persoon naar het rekeningnummer: BE58103051585779


