Kapoenenkamp 2025

Terug in de tijd

7 tot 11 juli

Na een fantastisch jaar sluiten we af in stijl, met het
leukste kapoenen kamp die de geschiedenis ooit zal
kennen! Zijn jullie er klaar voor :) ? Tot dannn!!

We spreken af maandag 7 juli op de kampplaats (Heistraat
206b, 9100 Sint-Niklaas) om 14 uur. Op vrijdag 11 juli
kunnen jullie 3je kapoen weer ophalen om 14u op de
kampplaats, Heistraat 206b, 9100 Sint-Niklaas.



Wat mee te nemen op kamp?
Slaapgerief

e Matje of luchtmatras +
slaapzak

e Pyjama + knuffelbeer

Kledij

e Stevige stapschoenen

e Vrijetijdsschoenen of
sandalen of iets
dergelijks

e Kousen en ondergoed

® Lange broek

e Korte broek of rok

e T-shirts

e Pulls

e Zwemkledij

e Regenjas

Toiletgerief

® Washandje

e Kleine + grote handdoek

e Tandenborstel + tandpasta

e Zeep + shampoo

Eetgerei

e Bord of gamel + bestek +
beker

e Twee keukenhanddoeken

e Een pot toespijs

Varia

e Das en/of scoutshemd (als
je dit hebt)

e Zaklamp & %

e 7Zonnecreme, aftersun,
zonnehoedje/petje

e Strips of boekijes

e Drinkbus

e INGEVULDE MEDISCHE FICHE
+ ZEGELTJES

e SIS-kaart/kids ID + Eventuele kopie



e zakdoeken

e BRBriefpapier, enveloppen (+adres), postzegels, balpen

Wat nemen we niet mee
e Elektronische apparaten (GSM, Radio, Nintendo,..)

e Snoep (tenzij Jje de rest wilt trakteren

Inschrijven

Prijs: 80 Euro
Inschrijven/overschrijven kan op Stamhoofd bij activiteiten!

Voor vragen kan je terecht op:
kapoenen@scoutsaalter.be

Of bij de takleiding:

Robbe Van de Walle 0485/77.40.99
Victor Cardon 0499/75.71.89

Groetjes,
JULLIE SUPER COOLE MEGA LEUKE TOFFE AMUSANTE LEIDING!

Robbe, Victor, Elise, Ooike en Zita




